
Lied 

Welkom  
 

het evangelie  Lucas 2,22-40  
C. Leterme en Kolet Janssen  
3 kruisjes:  
Jezus, ik denk aan jou, Jezus,  
ik spreek over jou, Jezus ik hou van jou  
 
Gebed 
Dank je wel, God 
voor lieve mensen die ons begrijpen, 
voor alles wat het leven mooi maakt. 
Wij hopen dat wij voelen  
dat Jij blij bent met ons, elke dag weer! 
Amen. 
 
Zegening  
 
Ik zegen jou in Jezus´naam. Hij bewijst zijn 
trouw, Ik zegen jou in Jezus´naam.  
Hij blijft bij Jou. 
 
Een bloem die in de schaduw groeit houdt zijn 
blaadjes dicht. Een bloem bloeit open in de zon, 
groeit naar het licht. 
 
Wanneer het leven tegenvalt, mensen doen je 
zeer, bedenk op wie de regen valt  
groeit naar de Heer. 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 
 

Lichtmis 
1 februari 2026 



Offerande  
U kan ook uw bijdrage  
geven, wat ten goede komt  
om vieringen als deze  
mogelijk te houden,  
bv misblaadjes, kaarsen,  
bloemen enz.  
Zoals je ziet in het misboekje,  
kan je dat ook doen via de QR code  
en het bedrag kan je zelf aanpassen. Dank je wel! 
 
Stiltemoment 
 
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
Ja, goede Vader,  
het is een feest voor ons U dank te zeggen  
en met Jezus voor U onze vreugde uit te zingen. 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij voor ons gemaakt hebt  
deze mooie, wijde wereld. 
 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij ons Jezus hebt gegeven, uw Zoon,  
om ons de weg tot U te tonen. 
 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij ons samenbrengt in Hem  
als kinderen van één familie. 
Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen, 
daarom zeggen wij 
 
Heilig, heilig, heilig,  
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde  van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend is Hij die komt  
in de Naam van de Heer, 
hosanna in de hoge. 
 
Ja, gezegend is Jezus die Gij hebt gezonden,  
de vriend van arme en kleine mensen. 
Hij is ons komen tonen hoe wij van U  
en van elkaar kunnen houden. 
 
Hij heeft zijn heilige Geest beloofd, 
die met ons is van dag tot dag  
zodat wij leven van uw leven. 
 
(Laten we rechtstaan voor de instellingswoorden) 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken  
uit deze beker, verkondigen wij  
de doos des Heren totdat hij komt. 
 
Hier herdenken wij, goede Vader,  
de dood en de verrijzenis van Jezus,  
de Redder van de wereld.  



Verhoor ons, Heer, onze God,  
deel uw Geest van Liefde mee  
aan allen die aan deze tafel aanzitten;  
dat wij ons verbonden weten  
met de mensen van uw kerk,  
met onze paus Leo, met de bisschoppen  
en met allen die werken voor uw volk. 
 
Vergeet niet hen van wie wij houden 
en evenmin degenen van wie  
wij niet genoeg houden.  
Herinner U allen die gestorven zijn  
en ontvang hen met liefde in uw huis. 
Zo gedenken wij vandaag: ... 
 
Breng ons bij U samen met de Maagd Maria, 
Moeder van God en onze Moeder,  
Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn,  
U toezingen en blijven zeggen:  
 
Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu, en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Onze Vader  
Vredewens  
Communie  
Om in stilte thuis te komen bij onszelf 

Mijn kleindochter heeft wantjes  
aan een touwtje. Ze zitten door de mouwen van haar 
jas, zodat ze ze niet kwijtraakt.  
Als ze rent, als ze huppelt,  
als ze op mijn fiets klautert naar het voorzitje,  
altijd volgen de wantjes haar.  
Voordat we vertrekken schuift ze  
ze zorgvuldig over haar handjes. 
Wat zou ik graag ook zo’n touwtje hebben, voor alles 
wat ik in het leven  
dreig te vergeten. Mijn goede humeur  
en mijn hoopvolle kijk op de dingen. 
De kleine momenten van aandacht voor alles en ieder-
een om me heen. 
De blik van herkenning die harten ontdooit. 
Mijn zakje met vriendelijke woorden. 
De glimlach die zoveel ergernissen  
kan ontmijnen. 
Als ik ze aan een touwtje had,  
zouden ze altijd met me mee bungelen. 
Soms zou ik erover struikelen en dan  
zouden ze me weer te binnen schieten. 
Als ik te snel een deur zou sluiten,  
zouden ze me terugroepen  
omdat ze nog niet binnen waren. 
Ze zouden me voor de voeten lopen,  
maar ik zou ze nooit uit het oog  
kunnen verliezen. 
En telkens weer, als het echt koud wordt,  
zou ik ze kunnen aantrekken.  
Ik heb alleen nog een touwtje nodig. 
Kolet Janssen 



Lied    
Dank U wel voor de sterren en de maan.  
Dank U wel voor het groeien van het graan. 
Dank U wel voor de dieren in de wei.  
Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Dank u wel voor de bloemen in het gras.  
Dank u wel voor de vissen in de plas.  
Dank u wel voor de bossen en de hei.  
Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind.  
Dank u wel voor elk mens voor ieder kind. 
Dank u wel want U bent zo heel dichtbij.  
Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Slotgebed met zegen van de kaarsen 
  
Jezus,  
Help ons uw licht brandend te houden. 
Geef ons de kracht om  
zelf licht te brengen 
bij mensen die in duisternis leven. 
Verwarm ons hart en onze geest, 
zodat we goede wegen gaan 
en zelf kinderen van het Licht zijn.  
 

ondertussen zegenen met wijwater -  
In de naam van de Vader, de Zoon  
en de Heilige Geest.  
Amen. 
 
Zending  

 
Zet deze data alvast in uw 
agenda! 

 
U bent van harte welkom bij de 

komende vieringen en activiteiten: 

·15 februari  
 Liefde blijft – viering 

 
·18 februari | 19.00 uur  
Aswoensdagviering 

 
·1 maart  
Concert van het Flanders Boys Choir 

 
·7 maart  
Taizéviering 

 
·8 maart  
Solidair Maal 

 
 
We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen!  


